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Dankzij de jaarbijdragen van donateurs en giftge-
vers kunnen we onze projecten de steun geven die
ze verdienen. Maar daarnaast lieten veel mensen
ons weten iets extra’s te willen doen voor één of
meer projecten. Bijvoorbeeld omdat de situatie
nijpend is, omdat een project bijzonder aanspreekt,
omdat ze er op een andere manier bij betrokken
zijn, enzovoort. Dat is zeer lovenswaardig en die
bereidwilligheid willen we graag honoreren. Daarom
is het vanaf nu mogelijk om, naast uw jaarbijdrage,
één of meer projecten (symbolisch) te adopteren
voor een bedrag van 100 euro per jaar of meer per
project. Uiteraard kan dit ook samen met anderen,
zoals vrienden, buren, collega’s, klasgenoten, enz.

“Carolos’, het ezeltje dat met vier andere werd gedumpt op de snelweg bij Athene. Voor een uitgebreid verslag, zie pagina 2

Voor de zwerfdieren hopen we dat veel mensen hier-
aan meedoen.

En om nog meer bekendheid te geven aan het feit
dat WereldAsielen niet alleen zwerfhonden en
-katten helpt maar alle dieren, dus ook als oud vuil
gedumpte paarden en ezels, zoeken wij nog mensen
die de WereldKrant uit willen delen in de manege.
Rijdt u paard, of bent u op een andere manier
verbonden aan een manege en wilt u WereldAsielen
helpen, laat het ons dan weten. Hoe meer dona-
teurs we hebben, des te meer in de steek gelaten
paarden en ezels we kunnen helpen.

info@wereldasielen.nl of tel. (06)10 69 79 21
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Thessaloniki, Griekenland

Van de vele vrijwilligers in Griekenland waar Wereld-
Asielen mee werkt, krijgen we regelmatig berichten
dat het niet alleen met honden en poezen slecht is
gesteld in dit land. Ook ezels, paarden en muilezels
zijn hier op grote schaal slachtoffer van verwaar-
lozing en mishandeling.
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John redde ook twee paarden. Hier staat hij op de foto met de merrie ‘Helen’ die drie maanden in storm, regen en sneeuw aan een boom vastgebonden

hij aan het werk was. Ook hier werd ogenblikkelijk
de hulp ingeroepen van de “paarden/ezelman” die
zich geen moment bedacht en zorgde dat de dieren
werden opgehaald (afstand 600 km!) en bij hem in
de opvang kwamen. Dit reddingswerk maakte zo'n
indruk, dat WereldAsielen vond dat dit steun
verdiende en daarom spoorden we deze man op.

stond. Eten kreeg zij ook nauwelijks. Toen John haar ophaalde zat het arme dier 120 kg. onder haar gewicht en was totaal uitgeput.

Een van de Griekse organisaties die het voor deze
dieren opneemt, is Caring of the Animals (COTA)

in Athene. De mensen van COTA zetten regelmatig
reddingsakties op touw om verwaarloosde en mis-
handelde paarden en ezels te helpen. WereldAsielen
volgde al een tijdje dit mooie werk en wat opviel
was dat COTA steeds weer kon rekenen op de hulp
van één man: “de paarden/ezelman”,

Met zijn zelfgemaakte dierenambulance, een soort
trailer met een vernuftig takelsysteem om uitge-
putte dieren op te takelen, is deze man waar ook in
Griekenland binnen 48 uur ter plaatse om ezels en
paarden het leven te redden. Bij hem in de opvang
krijgen ze de verzorging die ze waarschijnlijk hun
hele leven nog nooit gehad hebben en voor elk
dier dat weer helemaal hersteld is, wordt een goed
tehuis gezocht.

Begin dit jaar was het weer raak bij COTA. Een
bouwkundig ingenieur meldde vijf zwaar verwaar-
loosde en gewonde ezels. Hij vond de dieren
gedumpt op de snelweg Athene-Thessaloniki waar

Door de vele contacten die WereldAsielen in dit
gebied heeft, was het niet moeilijk ‘John’ te vinden
en zo konden we meteen de hele reddingsoperatie
van de vijf ezeltjes van dichtbij volgen. Nadat de
dieren veilig bij hem waren aangekomen, beschreef
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‘Mari” het 25 jaar oude ezeltje dat lijdend aan zware arthritis ook op de
snelweg werd gedumpt.
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hij van dag tot dag hoe het hen verging en stuurde
ook foto’s op. Diep geschokt leefden de mensen
van WereldAsielen mee, de vijf arme ezels waren er
verschrikkelijk aan toe.

Eén van de dieren was door verwaarlozing zo uitge-
put, dat het alleen nog maar kon liggen.

... B «
“Venizelos’, de ezel die door uitputting niet meer overeind kon komen. Hij
werd daarom liggend, door een tractor over de grond gesleept. De wonden die
hij hierdoor opliep zijn op de zijkant van zijn lichaam goed te zien.

Geen probleem echter voor zijn eigenaar. Die bond
aan beide achterpoten van het dier een ketting

en sleepte de ezel met een tractor over de grond
naar zijn bestemming... waarschijnlijk de veewagen
waarin het dier naar de snelweg werd gebracht om
het daar te dumpen! Zwaar gewond werd de ezel
later van de weg getakeld.

Naast een droog onderkomen en goed eten en
drinken hadden de dieren dus ook dringend me-
dische verzorging nodig. John startte meteen, in
samenwerking met een gespecialiseerde dierenarts,
met de behandeling van de vele infecties die de
dieren hadden. Alle vijf leden aan ernstige long-
aandoeningen en infecties van de luchtwegen. Ze
hoestten en kuchten aan een stuk door en het pus
liep met stralen uit de neus van de arme dieren.
Dankzij de liefdevolle verzorging van John zijn ze er
inmiddels al een stuk beter aan toe.

Maar met de hoeven van de ezels is het nog zeer
slecht gesteld. Alle dieren kunnen moeilijk staan of
lopen door hun vergroeide hoeven, waarschijnlijk
hebben ze nog nooit een hoefsmid gezien.

Het ergst er aan toe is ‘Cappuccino’, een middel-
bruine ruin. Een van zijn achterhoeven is zo

verschrikkelijk mismaakt dat het er om spant of

het arme dier het wel gaat redden. Wat hier dus
zeer dringend nodig is, is een goede hoefsmit die
de dieren kan behandelen en zo van hun pijn af
kan helpen. John vertelde dat hij in dit geval de
dorpshoefsmid niet kan inschakelen omdat het

veel te specialistisch werk is. Een van de weinigen
die hij deze taak wél
toevertrouwt is een
Canadese hoefsmid
die specialist is op
dit gebied, maar de
man woont en werkt
in Athene en hem
over laten komen naar
John’s opvangcentrum
in het noorden van
Griekenland kost veel
geld.

Maar had Wereld-
Asielen niet contact
opgenomen met John
om te kijken of wij
zijn reddingswerk
konden steunen?

Welnu, op 25 februari
jl. stuurde Wereld-
Asielen het voigende
bericht naar John:

Dear John,

Go to the stables and tell the donkeys, but also the
two horses you saved, that WereldAsielen will send
money for the Canadian farrier to pay the treatment
of their hooves.

(Beste John,

Ga naar de stallen en vertel de ezeltjes, maar ook de
twee paarden die je gered hebt, dat WereldAsielen
geld stuurt voor de Canadese hoefsmid zodat hij hun
hoeven kan komen behandelen.)

En het antwoord van John liet niet lang op zich
wachten:

Dear people of WereldAsielen,

Wonderful news this morning with your e-mail.

The animals will now receive the very best available
treatment from a very good farrier. Thanks so much
Jfor your efforts, I do appreciate this very much and
I'm sure that the animals would say the same to you.

(Beste mensen van WereldAsielen,

Schitterend nieuws vanmorgen met jullie e-mail. De
dieren zullen nu de allerbeste behandeling krijgen
van een heel goede hoefsmid. Veel dank voor jullie
inzet, ik waardeer dit ten zeerste en ben er zeker van
dat de dieren hetzelfde zouden zeggen.)
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Deze dank van John komt vooral onze
donateurs toe. Zonder uw financiéle onder-
steuning had WereldAsielen er nooit voor
kunnen zorgen dat deze dieren de best
mogelijke behandeling zouden krijgen.

Inmiddels weten wij ook dat John koorts-
achtig bezig is om geld in te zamelen voor
meer en betere onderkomens voor de
geredde dieren. Mocht u naast uw donatie
iets extra’s willen doen voor deze ezels

en paarden, dan is dit van harte welkom op
giro 12 45 46 t.n.v. WereldAsielen Utrecht.
Vermeld u duidelijk . .
“Thessaloniki” dan komt
ook werkelijk elke cent
bij John's dieren terecht.

Het ergst er aan toe is de bruine ezel ‘Cappuccino’ Zijn

" hoeven zijn 26 misvormd dat het er om spant of het arme
dier het wel gaat redden. WereldAsielen laat in ieder
geval de beste hoefsmid die er maar te krijgen is over-
komen om het dier te helpen.

Begur, Spanje. gretig gebruik van maken. Omdat de paaltjes ge-
Door een van onze trouwe donateurs, Hermien meente-eigendom zijn, wordt er niet snel meer iets
Bootsman uit Dordrecht, werd WereldAsielen om vernield en bij slecht weer (het kan in dit deel van
hulp gevraagd voor de zwerfdieren in Begur, Spanje. Spanje behoorlijk regenen) blijft het eten droog
Begur is een klein bergdorp aan de Costa Brava, en hebben de dieren een dak(je) boven hun hoofd
onder de rook van Gerona. als ze zitten te smullen. Eén keer per dag worden
Een aantal vrouwen zorgt hier al jaren voor de vele de huisjes door de vrouwen schoongemaakt en de
zwerfdieren, niet alleen in het dorp maar ook in de bakjes opnieuw gevuld, althans als er geld is om
wijde omgeving. Samen hebben zij “Stichting dierenvoer te kopen.

Progat” in het leven geroepen die garant staat
voor het voeren, het steriliseren/castreren en het
medisch verzorgen van deze dieren. Progat is
inmiddels in het hele gebied bekend en bij menig
winkelier staat er een spaarpotje voor dit goede
doel op de toonbank. Onder de bezielende leiding
van de Italiaanse Virginia di Palma die hier al jaren
woont, worden dagelijks 18 groepjes zwerfdieren
(voornamelijk katten) van eten en drinken voorzien
en dat gebeurt op een wel heel speciale wijze.

Voorheen, toen de zwerfkatten nog op de grond
eten kregen, werden vaak de plastic voederbakjes
vernield of weggegooid. Virginia bedacht hier een
heel slimme oplossing voor: kattenhuisjes (met
dak) op palen. Geld om dit plan te realiseren was
er niet, dus stapte zij vol goede moed naar de
gemeente Begur en legde haar idee op tafel. De ge-
meente zag hier wel iets in en zo gebeurde het dat
er in en rondom het dorp overal voederpaaltjes Onze Hermien ging afgelopen zomer zelf kijken en
werden geplaatst, waar inmiddels de zwerfkatten klopte daarna niet voor niets bij WereldAsielen aan.
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Kattenhuisje in Begur, de dieren maken er graag gebruik van.
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Zij vertelde dat de vrouwen van Begur hun uiterste
best doen de dieren dagelijks te voeren, vaak ook
met opgespaarde etensrestjes van henzelf, maar
dat het ook regelmatig voor komt dat alleen maar
het drinkwater wordt ververst, omdat er geen geld
is om kattenvoer te kopen. WereldAsielen twijfelde
geen moment en maakte een bedrag over naar
Progat. Van dit geld werd niet alleen voer gekocht,
maar werden ook meteen enkele dieren die dat
hard nodig hadden naar de dierenarts gebracht en
medisch behandeld. Omdat de mensen in dit kleine
bergdorp nog nooit een enkele cent steun van bui-
tenaf hadden ontvangen, vloeiden de vreugdetranen
rijkelijk toen het geld arriveerde.

Virginia di Palma, de oprichtster van Progat, hier samen met mevrouw
Hofmann.

En het bleef hier niet alleen bij Progat. Hermien
maakte WereldAsielen ook attent op de oude me-
vrouw Hofmann. Zij vecht al haar hele leven in een
ander dorp in dit gebied voor de zwerfdieren. Jaren
geleden beheerde zij ook het dierenasiel, maar
vanwege haar hoge leeftijd (80 jaar) moest zij zich
hieruit terugtrekken. Echter, het bloed kruipt nou
eenmaal waar het niet gaan kan en dus redde deze
oude dame toch weer vijf honden en twee katten
van de dood en nam deze stumpers liefdevol bij
haar in huis. Geld voor hun verzorging spaart zij uit
haar eigen mond, want van een inkomentje van

ver beneden het minimum valt immers weinig te
verwachten. Ook hier schoot WereldAsielen te hulp.
Er werd geld gestuurd voor voer en een bezoek aan
de dierenarts voor een van de zieke zwerfdieren van
de oude mevrouw.

Meer doen voor uw favoriete project?

Adopteer naast uw donatie een project naar keuze
voor 100 euro per jaar of meer. U krijgt dan regel-
matig bericht hoe het met “uw” zwerfdieren gaat.

Marmaris, Turkije
Nadat Hermien
haar aktie voor de
zwerfdieren van
Progat en de oude £
mevrouw Hofmann |
met succes N
had afgerond,
vond zij (zeer
terecht) dat zij
wel even een
korte vakantie
had verdiend.
En dus nam zij opgewekt het vliegtuig naar Turkije
voor een weekje zon, zee en rust. Hermien kennen-
de, pakte dit weekje echter geheel anders uit. Bin-
nen de kortste keren zat zij in Marmaris tussen een
aantal blije dieren aan de koffie bij het Nederlandse
echtpaar Jan en Mijntje Stam en luisterde met open
mond naar de verhalen die deze bijzondere mensen
te vertellen hadden.

Mijntje bezig met het voeren van de straat-
katten. Op haar scooter vervoert zij dagelijks
vele tassen en manden eten voor deze dieren.

In Marmaris wemelt het, net als overal in Turkije,
van in de steek gelaten dieren. Maar gelukkig zijn
er ook altijd weer mensen die zich het lot van
deze stumpers aantrekken, en Jan en Mijntje zijn
van die mensen. Dagelijks voeren zij zo'n 150
zwerfdieren langs de weg en vinden ook nog eens
zo’n 20 dieren in en rondom hun huis een veilige
plek en eten. Omdat écht dierenvoer voor zulke
grote aantallen zwervertjes bijna niet te betalen is,
en Jan en Mijntje van niemand steun ontvangen,
koken zij iedere dag grote pannen macaroni of rijst
en voegen hier dan voor de geur wat bouillon of
kattenvoer aan toe. Het zijn voornamelijk katten
die deze mensen verzorgen, maar de zwerfhonden
die op het voer afkomen mogen ook van harte mee
eten.

e Ree s RRE: S
Mijntje met de zwerfdieren die zij thuis verzorgt. Let op het prachtige
Hans en Grietje kattenhuis dat Jan zelf heeft gebouwd.
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Rondom hun huis timmert Jan prachtige schuil-
plaatsen voor de dieren zodat zij droog en beschut
zitten en Mijntje brengt regelmatig een aantal
zwervertjes naar de dierenarts, waar zij gratis
gecastreerd of gesteriliseerd worden. Als de dieren
zijn geholpen, haalt Mijntje ze weer op en laat ze
bij haar thuis van de operatie herstellen. Daarna zet
zij ze weer uit op de plek waar ze vandaan kwamen.
Afgelopen zomer stuurde WereldAsielen op verzoek
van Hermien al twee reismanden naar Jan en Mijn-
tje om de dieren naar de dierenarts te vervoeren.

In de zomer scharrelen veel zwerfdieren hun eigen
kostje bij elkaar rondom de eettentjes en res-
taurants, maar ‘s winters sterven vooral de jonge
dieren omdat er te weinig voedsel is. Er zijn immers
geen toeristen en veel restaurants zijn gesloten. In
deze periode is het voor Jan en Mijntje extra
moeilijk om alle dieren aan eten te helpen. Daarom
stuurde WereldAsielen kortgeleden een bijdrage
voor de aanschaf van een behoorlijke hoeveelheid
dierenvoer. Jan en Mijntje waren hier helemaal van
ondersteboven!

WereldAsielen dankt hierbij wederom haar donateurs,
want ook in Marmaris kregen de zwerfdieren dankzij
aw steun de hulp die zij zo hard nodig hebben.

Chiclana de la Frontera (Cadiz), Spanje

Vorige zomer ontving WereldAsielen een verzoek om
hulp voor een asiel in Chiclana de la Frontera in de
regio Cadiz. Dit verzoek kwam van Willy Nijsen, al
11 jaar woonachtig in Zuid Spanje en eigenaar van
een hondenschool en -pension aldaar. Willy vertelde
ons dat het zwerfdierenprobleem ook in dit ge-
deelte van Spanje gigantisch is en dat hij een goed
contact onderhoudt met het asiel in deze regio.

Dit asiel, KIMBA genaamd, is opgericht en wordt
aerund door een aantal Spaanse mensen en

WereldAsielen schonk KIMBA 13,3 vierkante meter muur.

staat zeer goed bekend.

Het probleem is alleen dat het altijd tot de nok
toe gevuld zit met zwerfdieren. Men heeft genoeg
goede plannen om uit te breiden, maar het ont-
breekt de mensen hier eenvoudigweg aan geld en
daarom vroeg Willy WereldAsielen om hulp.

Dankzij de muur zitten ook deze KIMBA-bewoners een stuk veiliger.

Hij besloot zijn oproep met de volgende woorden:
“Wat moet ik precies doen om een diepgaander con-
tact met jullie te bewerkstelligen?”

Nou, dat diepgaander contact was snel gelegd!
WereldAsielen vroeg Willy het hemd van zijn Lijf
alvorens uit te komen bij de vraag waar alles uitein-
delijk om draait: “Wat heeft KIMBA het hardst nodig
en wat heeft het meeste haast?”. Het antwoord liet
niet lang op zich wachten: “Een muur!”

Als afrastering heeft dit asiel een krakkemikkig hek,
waardoor het al meerdere keren is voorgekomen dat
vandalen ‘s nachts op de honden kwamen schieten.
Gevolg hiervan: een aanzienlijk aantal gewonde
dieren en onder de rest grote paniek. Verschrikkelijk
maar waar! 0ok werden er honden gestolen voor
doeleinden die het daglicht niet kunnen velen. Om
de dieren meer veiligheid te bieden, was men reeds
begonnen met de bouw van een muur rondom het
asiel, maar men moest daar al snel weer mee
stoppen omdat het geld op was. Een dringende
vraag was dus of WereldAsielen iets mee wilde beta-
len aan deze muur.

En zo sloeg het bestuur van WereldAsielen aan het
rekenen om te zien hoeveel meter muur er toege-
zegd kon worden. Al snel bleek dat dit nog niet
eens zo eenvoudig was, want er bereikten ons di-
verse maten en prijzen die allemaal keurig klopten,
maar de een sprak over een ‘vierkante’ meter en de
ander over een ‘strekkende’. Dat maakte wel even
een verschil, want de muur is 2.50 meter hoog!
Natuurlijk zijn wij eruit gekomen, en zo gebeurde
het dat Willy Nijsen de mensen van asiel KIMBA
kon mededelen dat de metselaar, die naar huis was
gestuurd omdat het geld op was, weer terug mocht
komen. WereldAsielen liet 13,33 vierkante meter
muur bijbouwen, zodat de dieren in Chiclana de

la Frontera weer een stukje veiliger de toekomst
tegemoet gaan.

Nog 145 meter te gaan en het hele asiel is beveiligd.
Voor geinteresseerden: één vierkante meter muur kost
45 euro en het rekeningnummer van WereldAsielen is
12.45.46

voorjaar 2006
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Thiva, Griekenland

In onze vorige WereldKrant stond een foto van Pluto, de hond die Mary Sarika, bekend om haar werk voor
de zwerfdieren in Griekenland, van de straat redde. Extra giften van onze donateurs werden gebruikt voor
verzorging en medische behandeling van dit dier. Hoe het met Pluto gegaan is? Kijkt u zelf maar. Iedereen
die iets extra’s overmaakte voor Mary’s mooie werk, hartelijk dank en een poot van een dolgelukkige Pluto!

Pluto zoals hij door Mary Sarika van de straat werd gehaald.

Meer doen voor uw favoriete project?

Adopteer naast uw donatie een project naar keuze
voor 100 euro per jaar of meer. U krijgt dan regel-
matig bericht hoe het met “uw” zwerfdieren gaat.

Marinecontactdag

Zaterdagochtend 11 maart. In verschillende delen
van het land stappen vrijwilligers van WereldAsielen
in de auto. Op naar Den Helder om op de familie-
contactdag van de Hr Ms Amsterdam, het bevoorra-
dingschip van de Koninklijke Marine, voorlichting te
gaan geven over ons werk voor de zwerfdieren van

Veel belangstelling bij het marine thuisfront voor de presentatie van het
werk van WereldAsielen.

deze wereld. Met een presentatie en een stand la-
ten wij zien wat wij doen voor dieren in nood, maar
ook wat de bemanning van de Hr Ms Amsterdam
deed en doet voor de buitenlandse zwerfdieren.

In de vorige WereldKrant schreven we dat de

Hr Ms Amsterdam op 5 december vorig jaar voor

En Pluto nu, na de goede zorgen van Mary.

WereldAsielen maar liefst zeven in Nederland inge-
zamelde pallets met hulpgoederen voor de zwerf-
dierenopvang op Kreta in de haven van Heraklion
afleverde. Tijdens deze marinemissie, die nog enkele
maanden duurt, zamelt de bemanning op allerlei
manieren ook nog eens geld in voor WereldAsielen.
Maar niet alleen de bemanning van de Hr Ms Am-
sterdam zet zich in voor dieren in nood. Ook het
thuisfront, waarvoor op deze elfde maart een con-
tactdag was georganiseerd, doet mee. Het comité
dat deze werkelijk perfecte dag organiseerde, stelde
echt alles wat je je kon bedenken in het kader van
hulp aan de zwerfdieren op Kreta.

Er was onder andere een loterij, er werden portret
foto’s gemaakt waarvan een deel naar de dierenhulp
ging en zelfs een deel van de consumptieopbreng-
sten werd daarvoor apart gehouden. De familieleden
van de bemanning zijn al net zo creatief als de
mensen aan boord. Zij brachten zelf verrassend
leuke initiatieven aan. Eén daarvan willen we niet
onvermeld laten. Omdat de familieleden vanuit alle
delen van het land naar Den Helder kwamen, was er
de mogelijkheid om reiskosten te declareren bij de
marine. Deze declaraties werden echter veelvuldig
uitgeschreven ten gunste van WereldAsielen. Een
hartverwarmend initiatief.

Net zo hartverwarmend was de film, gemaakt aan
boord van de Hr Ms Amsterdam, waarin de beman-
ning vertelde over het leven aan boord en hun fa-
milieleden gedag kon zeggen. Dat deed men, maar
menig huisdier werd daarbij niet vergeten. Zelfs

de commandant deed, behalve aan zijn familie, de
groeten aan zijn honden en kat.
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Tegen het eind van de dag kreeg WereldAsielen van
de organisatie een werkelijk fantastisch bedrag uit-
gereikt. Maar liefst 950 euro! En dat was nog niet
alles, want voordat wij vertrokken uit Den Helder
ging de teller al over de 1.000 euro!

Een WereldBedrag waardoor op Kreta weer veel
zwerfdieren verzekerd zijn van de hulp die ze daar
zo vreselijk hard nodig hebben. Mede namens Lies-
beth Doorneweert en alle andere vrijwilligers van
het Mirtos Animal Project, de zwerfdierenopvang
op Kreta: héél, héél hartelijk dank aan iedereen die
deze dag tot zo'n geweldig succes gemaakt heeft.
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Marnine.

We gaan voor goud!

Stuur ons alstublieft uw afgedankte gouden, zilve-
ren of van andere edelmetalen gemaakte sierraden.
Dankzij een uitmuntende inruilprijs doen we hier-
mee heel veel extra’s voor de zwerfdieren. Gebruik
een goed afgesloten envelop of doosje en stuur
het naar Stichting WereldAsielen/Noodhulp voor
Dieren, Antwoordnummer 51041, 3501 VB Utrecht.
Postzegel hoeft niet, mag wel. Vermeld ook uw
afzendadres voor het geval er met de bezorging iets
misgaat. Hartelijk dank.

Jaarverslag 2005 beschikbaar

In 2005 groeide het aantal donateurs en giftgevers
en daarom hebben we heel veel meer kunnen doen
voor de zwerfdieren in het buitenland. Het aantal
projecten dat we steunen, steeg maar liefst van
elf naar zesentwintig. Ook dit jaar hebben we de
kosten goed in de hand kunnen houden, onder an-
dere omdat de vrijwilligers zich geheel belangeloos
inzetten. Hulde!

Van iedere ontvangen euro konden we daardoor

92 cent rechtstreeks besteden aan onze doelstelling,
namelijk steun verlenen aan buitenlandse zwerfdie-
ren en voorlichting geven over hun ellendige situatie.
Het uitgebreide jaarverslag met jaarrekening is te
downloaden van onze website. Heeft u geen inter-
net, dan kunt u het bij ons opvragen en sturen we
het u met alle plezier toe.

Bedankt!

e De bedrijven Dogs & Friends
en Van der Helm bv voor de
enorme korting op de E
adreskokers voor nieuwe

donateurs.

e Dierenkliniek Maassluis voor
geschonken medicijnen

e Jan, Baukje en Anne voor
king van maar liefst 480 tubes
ontwormingsmiddel.

¢ Alie Kleine-Boersma, die
medicijnen en andere
giften codrdineerde.

e Alexandra en Erik, die er voor
zorgden dat alle medicijnen
en nog veel meer, bij asiel
Atakoy in Turkije werden
afgeleverd.

Adreskokertjes

Lees alstublieft deze informatie
over toezending brieven,
WereldKranten en acceptgiro’s
¢ Donateurs ontvangen vier
keer per jaar onze WereldKrant en informatie.

e Giftgevers ontvangen vier keer per jaar informa-
tie en één keer de WereldKrant.

e Iedereen ontvangt hierbij iedere keer een
acceptgiro. 06k als u ons heeft gemachtigd voor
een automatische afschrijving en 66k als u net
een bijdrage heeft overgemaakt. Niet omdat we
van u verwachten dat u iedere keer betaalt.
Maar omdat we héél veel portokosten besparen
als al onze post precies hetzelfde wordt
verzonden.

U bepaalt dus helemaal zelf welke acceptgiro u
wel of niet gebruikt voor een bijdrage.

Alexandra en Erik

Doel

e Stichting WereldAsielen steunt zwerfdierprojec-
ten overal ter wereld.

e Stichting WereldAsielen helpt vooral klein-
schalige projecten van mensen die tegen de
verdrukking in hun uiterste best doen voor in
nood verkerende honden, katten, vogels, ezels,
paarden enzovoort, in een omgeving die door
armoede, natuurgeweld, desinteresse of oorlog
wordt geteisterd.

Colofon

Stichting WereldAsielen Nederland
Postbus 1408, 3500 BK Utrecht

T (06) 10 69 79 21

E info@wereldasielen.nl

I www.wereldasielen.nl

Nederland: Postbank 12 45 46
Belgié: KBC Bank 737-0144954-79

Ollie




